
   

september 2020

Miniconcerten september en oktober
Onder de vlag van het Lange Jan Project zal in september en oktober a.s. een serie con-
certen worden uitgevoerd in de Koorkerk. Zoals al jaren gebruikelijk is, vinden de concer-
ten plaats op donderdag van 15.00 tot 15.30 uur. De toegang is gratis met een collectie 
aan de uitgang.
Het programma is als volgt:
3 september Martin ven der Bent, orgel
10 september Jan Wisse, orgel
17 september  Jacco Lamfers, piano
24 september Janneke Verspagen en Florence Mazzetti, dwarsfluit; 
  Nina den Hollander, harp
1 oktober Hanna de Bruin, mezzosopraan en Manon Berendschot, piano
8 oktober Edgar van Boven, piano
15 oktober Stefan Knuijt, piano en tuba; Cora Dellebeke, slagwerk
22 oktober Steven Knieriem, orgel
Piet Allaart

Tegeltjeswijsheid
We pakken de draad weer op en beginnen een 
nieuw seizoen. Echt normaal voelt het nog niet; al 
met al toch nogal “geamputeerd”… Er zal nog heel 
wat plastische chirurgie nodig zijn om het oude 
vertrouwde terug te halen. Ik wens ons allen voor 
de komende tijd veel wijsheid toe!

Denkend aan Holland waren wij deze zomer in 
Delft en in Enschede. Het gebouw van de stads-
verwarming in de herbouwde wijk Roombeek 
vormt een link tussen die twee: het is in z’n geheel 
“betegeld” met dit soort decoraties van ca. 75 x 75 
cm. – Twents blauw zogezegd. Zoals u zult begrij-
pen kon ik daar niet zomaar voorbij, want van dat 
vierpasvirus kom ik waarschijnlijk nooit meer af. In 
elk geval een stukje “normaal” dat niet verloren is 
gegaan… 
Wim Wattel

Kaagmangebouw, Roombeek, Enschede

Walchers 
Jongerenkoor

Zoals u waarschijnlijk weet 
zijn er naast zondagse kerk-
diensten andere activiteiten 
in de Koorkerk.
Eén daarvan is de repetitie 
van het Walchers Jongeren-
koor. De achtergrond is re-
formatorisch.
Zij repeteren eens in de 2 a 
3 weken.
Onlangs hebben ze in coro-
natijd een ‘stream’ opgeno-
men. Deze is te zien en te 
beluisteren via Youtube als 
u googelt op ‘Duo 4 handen 
Koorkerk Middelburg’. Het is 
een opname met het eerste 
kwartier een foto-impressie 
van de Koorkerk (zonder ge-
luid), daarna 4-handen mu-
ziek van Peter Wildeman, de 
dirigent van het Jongeren-
koor, en Joost van Belzen. 
Vervolgens het Walchers 
Jongerenkoor, een inter-
view met ondergetekende 
over de in orthodoxe krin-
gen bekende en geliefde ds. 
Bernardus Smytegelt, die 
40 jaar in Middelburg op de 
kansel stond. Tenslotte het 
optreden van een mannen-
ensemble.

Henk Soepenberg
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Ko de Rooij, Adrie le Clercq, Liesbeth Ka-
merling en Tom Souwer. Af en toe kost het 
moeite om toch niet met ze mee te zingen.
Om de Koorkerk voor de diensten in juli ge-
reed te maken werd er elke vrijdagmiddag 
een extra beroep gedaan op de vrijwilligers 
van de boekenmarkt. De boekenmarkt, je 
kunt haast spreken van een evenement (in 
hedendaagse spreektaal een ‘event’), was 
op allerlei vlakken een groot succes. Niet in 
de laatste plaats omdat deze activiteit voor 
een groep Koorkerkers de gelegenheid 
bood elkaar beter of op een andere manier 
te leren kennen. Dank aan Peter van Keu-
len die hier samen met Tineke zoveel tijd 
en energie in heeft gestoken.
De kerkenraad is gedurende de laatste 
maanden bijna wekelijks bijeen geweest. 
Vooral voor het regelen van zaken rondom 
de diensten die we weer konden houden. 
Binnenkort kunnen we als Koorkerkge-
meenschap aan de slag om stappen te 
zetten naar de toekomst. Deze maand 
verwachten we dat de analyse van alle 
gesprekken die gevoerd zijn wordt af-
gerond. We hopen op een goede uit-
gangsbasis om weer verder te gaan. Het 
fijne samenzijn tijdens de diensten en het 
samen bezig zijn met de boekenmarkt zijn 
zaken die duidelijk maken waarvoor we 
het allemaal doen en hoe waardevol de 
Koorkerkgemeenschap is.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere

Uit de kerkenraad
Hopelijk is iedereen de zomermaanden 
tot nu toe goed doorgekomen. Bijzondere 
zomermaanden, alles is anders. Wel de 
gebruikelijke drukte in Zeeland maar niet 
de gezelligheid die we gewend zijn. We 
worden geleid door pijlen op de grond, 
op waarschuwingsborden worden ad-
viezen gegeven en als we op een terras 
willen plaatsnemen moeten er een aantal 
formaliteiten worden uitgevoerd. Mensen 
trekken zich al dan niet iets aan van de 
pijlen of doen wel of niet iets met de ad-
viezen. De regels op de terrassen worden 
of stipt opgevolgd of de bediening neemt 
het met een korreltje zout. Het geeft onze-
kerheid en soms irritatie.
Binnen al dit gedoe kan de kerk een rust-
punt zijn en een veilige haven vormen. Na 
een voorzichtig begin met stiltediensten 
in juni hebben we in juli de draad weer op 
kunnen pakken met reguliere diensten, 
zij het dat we ons daarbij ook aan regels 
moeten houden. Dat heeft een heleboel 
mensen niet weerhouden om de diensten 
bij te wonen. Bij de koffie, die dankzij het 
mooie weer steeds op het pleintje ges-
chonken kon worden, bleek hoe waardevol 
het is om elkaar weer persoonlijk te kun-
nen ontmoeten en te spreken.
We zingen nog niet zelf tijdens de diensten 
maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt 
door de mensen die voor ons zingen. Dank 
aan Aleida en John Post, Petra Wagemaker, 

Kerkdiensten 

30 augustus 2020 
ds. Wilma Hartogsveld

6 september 2020
Ds. Wim Jansen

13 september 2020
Ds. Paul Saraber

20 september 2020
Ds. Tina Geels
Jeremia is mijn held
In deze dienst leren we de 
oude profeet Jeremia be-
ter kennen. Met de lezing 
uit Jeremia 20 komen we 
het verzet van hem tegen. 
‘Stuur maar een ander, die 
beter uit zijn woorden kan 
komen!’ roept hij tegen de 
Ene. Door zijn weerstand 
komt deze antiheld heel 
dichtbij. Herkenbaar, laat 
een ander het maar op-
knappen. Nu even niet. 
Ik houd van Jeremia. Nog 
steeds voel ik mij gebor-
gen in de plooien van zijn 
profetenmantel. 
Tina Geels

27 september 2020
Ds. Foekje Dijk

4 oktober 2020
Spagaat
(onder voorbehoud;
nadere info volgt)

11 oktober 2020
Ds. Wim Jansen

18 oktober 2020
Ds. Monique van Zoest

25 oktober 2020
Ds. Tom Rijken

6 september 2020, ds. Wim Jansen
Het witte licht in een zwarte schuur

Op 6 september hoop ik weer, ter vervanging van Ineke, bij 
u voor te gaan. Deze dienst staat in het teken van buiten-
kant en binnenkant, verval en vernieuwing, onze lelijke 
wereld en God. Soms zien dingen, situaties, mensen er aan 
de buitenkant afschrikwekkend uit maar is er toch sprake 
van een mooie binnenkant. Zo gebeuren er soms prach-
tige dingen in tijden van ziekte. De hoofdpersoon in Oek 
de Jongs roman Zwarte schuur wordt onweerstaanbaar 
aangetrokken door het verschrikkelijke schilderij Kruisiging 
van Grünewald, maar daarnaast bevindt zich ook 
de kleurige schoonheid van de Opstanding. De 
troost van wat er innerlijk in een mens kan plaats-
vinden in tijden van uiterlijk verval. De zuiverheid 
van het witte licht in een zwarte schuur.
Ds. Wim Jansen, Veere   
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13 september 2020, 
ds. Paul Saraber  

Op 21 augustus j.l. ontving 
de Vierpas-redactie vanuit 
Frankrijk een mail van ds. 
Paul Saraber met de vol-
gende inhoud:
‘Cher Adrie, na drie weken 
hebben wij weer internet en 
telefoon...... Bijzonder slecht 
voor het humeur en geen 
communicatie... Juist vanmid-
dag is alles oké en las ik dus 
de mail van de Koorkerk. Te 
laat?? Na alle commotie heb 
ik nog niet nagedacht over de 
kerkdienst en preek.
Wel kijken wij uit naar het 
weerzien. De Koorkerk is ons 
zeer dierbaar en als wij ooit 
naar Nederland teruggaan en 
wonen in Zeeland...... zouden 
wij bij jullie willen kerken.
Op afstand hebben wij de 
problemen waargenomen 
waar jullie in verwikkeld zijn 
(ik hef het glas op de goede 
afloop). De Koorkerk is een 
te mooie gemeenschap om 
narigheid te hebben!!
Vanuit Frankrijk zijn wij 
met jullie verbonden via de 
Vierpas. De afgelopen winter 
hebben wij vier maanden 
waargenomen op Bonaire, 
een fantastische tijd, daarna 
kwam het C-virus.
Waar ga ik het over hebben de 
13e september? Geen idee…..
God is niet mijn vriendje, 
alleen een woord, maar het 
visioen dat alles anders moet 
(Thora) blijft mij bezighouden 
en laat mij niet los, ook al zou 
ik het willen.
Dus een kleine epiloog. 
Heel graag tot de 13e.’ 
Paul Saraber

27 september 2020, ds. Foekje Dijk
Het thema van de dienst luidt  ‘De mens onderweg …’ waarbij vanzelfsprekend in deze 
vreemde tijd de vraag centraal zal staan hoe en of we kunnen blijven vertrouwen op een 
goede afloop in deze periode van grote onzekerheid. Hoe gaan we hier mee om, wat zal de 
toekomst brengen wanneer het water je tot de lippen komt? Antwoorden zijn er natuurlijk 
niet, maar de vragende weg biedt wellicht wel uitzicht op toekomst. We doen dit aan de 
hand van de tekst uit het evangelie naar Mattheus 14: 22 – 33 en het gedicht ‘Alles wat 
denkbaar is’ van Judith Herzberg (uit de bundel Staalkaart).
Foekje Dijk

Kerkdiensten

Ook in de maand september zullen we bij het houden van de diensten nog aan regels 
gebonden zijn in verband met Covid-19. Het gaat om de volgende:

• Wilt u een dienst bijwonen, meldt u dan uiterlijk de donderdag voor de dienst bij
 Henk Kappers aan. Het liefst per mail (hkappers@zeelandnet.nl) of als dat niet mogelijk
  is per telefoon (0118-63 94 20)

• Geef uw naam en telefoonnummer aan Henk door en met hoeveel personen u van   
 plan bent te komen

• Bij binnenkomst in de kerk wordt de verplichte gezondheidsvraag gesteld en wordt  
 aangetekend dat u aanwezig bent

• Er zijn in de kerk ruim 40 zitplaatsen rekening houdend met 1,5 meter afstand

• Indien u samen uit één huishouding komt kunt u met twee personen bij elkaar op één
 van de aangewezen zitplaatsen gaan zitten (u telt dan dus als één)

• Bent u met meer dan twee personen uit één huishouden dan moeten de derde en 
 vierde persoon op een andere zitplaats gaan zitten enz.

• Komt u samen met mensen uit een andere huishouding naar de dienst, dan dient u op 
 verschillende zitplaatsen plaats te nemen

• We zingen niet zelf tijdens de dienst maar het is nog steeds gelukt goede zangers 
 bereid te vinden vóór ons te zingen

• Er wordt éénrichtingsverkeer aangehouden. De hoofddeur van de kerk is de ingang,
 de uitgang loopt via de keuken en het plein achter de kerk

• Bij mooi weer zijn we in de gelegenheid om samen koffie te drinken op het plein. 
 Bij slecht weer moeten we daar helaas van afzien. Koffie drinken achterin de kerk is nog 
 niet mogelijk volgens de geldende regels

Hopelijk weerhoudt dit alles u niet om de diensten bij te wonen. In juli en augustus heb-
ben veel Koorkerkleden van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar weer te ontmoe-
ten tijdens de zondagdiensten.

Wim van Liere



Vredesweek Walcheren 2020    Zaterdag 19 t/m zondag 27 september
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in 
een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan 
anders. Sterker nog, dat gebeurt al! 
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. 
Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigen-
de en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken 
moedige mensen zijn die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.
Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 
jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen begin-
nen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, 
bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er activiteiten georganiseerd. Samen geven 
we een krachtig signaal af. Doe je met ons mee? Ook hier op Walcheren?
Onder voorbehoud van de tijdens de vredesweek geldende coronaregels ziet het programma er als volgt uit:

datum / 
sept.
Za.19

Zo. 20

Ma. 21

Di. 22

Wo. 23

Do. 24

Vr. 25

Vr. 25

Middelburg

Walk of Peace, start 13.30 uur en finish 14.30 uur op de Markt.  I.v.m. de coronamaatregelen zal de Walk of Peace 
dit jaar anders zijn dan anders. Vooral de basisregel 1,5m afstand zal ons beperkingen opleggen.
Voor informatie en opgave voor deelname zie: www.vredesweekwalcheren.nl 
Om 14.30 uur Opening van de Vredesweek gezamenlijk door een wethouder van Middelburg en van Vlissingen.
Activiteit: zang en/of dans op de Markt.
Er is vanaf 12.30 uur een marktkraam met informatie over de Vredesweek en allerlei zaken die met vrede te maken 
hebben. De flyer van de Vredesweek wordt uitgedeeld.

Vredesviering  Leiding: ds. Leuny de Kam Aanvang: 16.30 uur  Locatie: Abdijplein (onder voorbehoud) of de Nieuwe Kerk

Thema-avond rond het thema ‘Vrede verbindt verschil’. We luisteren naar en spreken met elkaar over geweld/ge-
weldloosheid en we doen dit  samen met mensen van moskee, kerk en synagoge. 
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Middelburg   Aanvang 19.30 uur Algehele leiding: ds. Leuny de Kam
Opgeven via: www.vredesweekwalcheren.nl 

Samenwerkingsproject met Studenten UCR en/of  de studentengroep Amnesty International.
Informatie via de website: www.vredesweekwalcheren.nl 

Dialoogtafel door het ADBZ (Anti Discriminatie Bureau Zeeland) over discriminatie, verschillen en vrede. 
Onze samenleving is erg divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken kunnen van grote 
betekenis voor mensen zijn. Maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren. Tijdens de dialoogtafel bren-
gen we mensen met elkaar samen die aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd naar elkaar luisteren. Zonder 
oordeel. We zoeken niet naar een waarheid, maar nodigen je uit tot het delen van persoonlijke gedachten, meningen en 
ervaringen. Zodat we ons meer verbonden voelen met elkaar.
Informatie over locatie en tijd: zie www.adbzeeland.nl/dialoogtafel of www.vredesweekwalcheren.nl

Beiaardier van de Lange Jan Janno den Engelsman speelt vredesliederen op het carillon.

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk  (13.00 – 13.30 uur). 

Moskee Yildirim Beyazit + Al Rahman Moskee: Vrijdag – gebedsdienst met het vredesweekthema 
“Vrede verbindt verschil”.

Bij alle activiteiten in Middelburg en Vlissingen zullen we de basismaatregelen die door de overheid zijn opgelegd handhaven 
en alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele nieuwe beperkende maatregelen die door de overheid worden op-
gelegd.De laatste en meest actuele informatie is steeds te vinden op de website: www.vredesweekwalcheren.nl !    José Baars



Do. 24

Vr. 25

Vr. 25 

Za. 26

Zo. 27

Vlissingen

Vredescafé i.s.m. het Humanistisch Verbond.    Locatie en tijd: nog niet bekend. 
Informatie en opgave via: www.vredesweekwalcheren.nl 
  
Beiaardier Jos Vogel speelt vredesliederen op het carillon tijdens de vrijdagse marktdag in Vlissingen
 
Lezing ‘Van bevrijding naar verbinding’ door dhr.  George Gelauff (van PAX), bij het Apostolisch 
Genootschap, Rozenburglaan 310, Vlissingen.
In tegenstelling tot bevrijding van een kwaadwillige bezetting hebben bevrijdingsprocessen naast voordelen 
ook keerzijdes. Van die keerzijdes worden we ons steeds meer bewust. Dat betekent niet dat we terug moeten 
naar verzuiling en achterstelling, maar dat we op zoek moeten naar verbinding. Verbinding met de aarde, 
met elkaar en met onszelf.
Maximaal 32 personen i.v.m. het coronavirus. Aanvang: 19.30 uur
Voor deelname is opgave verplicht. 
Opgeven via: www.vredesweekwalcheren.nl 

Jongerenavond in De Piek (onder voorbehoud). Deze avond zal uitgevoerd worden in de vorm van een 
livestream-programma. Informatie via: www.vredesweekwalcheren.nl 

Oecumenische Vredesviering, Sint Jacobskerk.
Aanvang: 9.30 uur. 
Maximaal 120 mensen. De voorganger is ds. Pim Steenbergen. 

Berichten van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
Situatie Koorkerkgemeenschap
Het coronavirus brengt een gedwongen onthaasting met zich mee. Veel activiteiten gaan niet door of worden uitge-
steld. Zo is er dit jaar geen zomeruitje en zijn alle plannen voor kringen gecanceld of even in de wacht gezet. Ook de 
algemene ledenvergadering, die dit voorjaar gepland was ging niet door. Het voornemen is nu om de ledenvergadering 
te laten plaats vinden na ontvangst van het advies van de visitatiecommissie, hopelijk ergens in oktober, zodat de verga-
dering de aanbevelingen mee kan nemen in de besluitvorming. Vanzelfsprekend onder voorbehoud van eventuele 
nieuwe coronamaatregelen.
Oproep nieuwe bestuursleden
Alle bestuursleden hebben besloten af te treden en willen daarover verantwoording afleggen op de komende jaarver-
gadering (hopelijk in oktober). 
Nieuwe bestuursleden worden van harte uitgenodigd om zich op te geven. Alle functies zijn vacant.
Voor informatie: Marijn de Valk / 0118-616609 / marijndevalk@hetnet.nl
Landelijk nieuws
Na de viering van 400 jaar Remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen, in samenhang met ons ei-
gen levensverhaal. Dat gebeurt met het jaarthema ‘Mijn held en ik. Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensver-
haal’. Een boek met dit thema is onlangs verschenen. Er staan openhartige bijdragen in van remonstrantse voorgangers, 
onder andere van Joep de Valk en Corrie Vis. Het boek kost € 16,95 en is te bestellen bij: 
info@remonstranten.nl/webshop, of gewoon in de boekwinkel natuurlijk.
Inmiddels nadert ook het ‘Beleidsplan 2020’ haar voltooiing. Het RGMZ-bestuur heeft meegedacht over deze nota tij-
dens een Zoom-bijeenkomst en op 26 september zal het landelijke beleidsplan besproken worden tijdens een verga-
dering van beraad van de Remonstrantse Broederschap. Opvallende punten uit dit plan zijn de inzet op vernieuwing, 
het naar buiten treden door meer verbinding te zoeken met mensen die naar andere, meer eigentijdse vormen van 
zingeving zoeken, en een grotere samenwerking binnen regio’s voor kleine en vergrijzende gemeenten. Deze zoektocht 
wordt een gezamenlijke trektocht genoemd. 
Een zoektocht waar remonstranten vast ook andere vrijzinnig en ruimdenkende gelovigen en religieus humanisten op 
hun weg zullen vinden.     Het bestuur van de RGMZ
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Boekenmarkt@koorkerk.nl
Na vele maanden van plannen maken, boeken innemen, 
sjouwen, sorteren en rubriceren, gevolgd door acht weken 
van verkopen, herschikken, aanvullen en nog veel meer ver-
kopen, hebben we op vrijdagmiddag 31 juli met een tevre-
den gevoel de deur dichtgedaan. Wat op 11 december vorig 
jaar met een mallotige gedachtenkronkel begon, is door het 
enthousiasme en door de tomeloze inzet van meer dan der-
tig gemeenteleden in velerlei opzicht uitgegroeid tot een 
groot succes. In een tijd waarin sommigen zich vooral lijken te beijveren voor uitbouw van eigen ko-
ninkrijkjes zochten en vonden de leden van ons boekenmarktteam vooral de verbinding. Verbinding 
met elkaar en met de vele honderden bezoekers die wij op de in totaal 33 verkoopdagen mochten 
begroeten. Vrijwel elke verkoopdag werden wij getrakteerd op het spontane en heerlijke pianospel 
van Walter van Willigen, de zoon van Aly. Sterker nog: als één van ons in de loop van de dag met zijn 
of haar “dienstje” begon, werd vaak gevraagd: “Hij is toch nog niet geweest, hoop ik?” Het was leuk en 
dankbaar werk om met elkaar als gastvrouw of -heer te mogen optreden in een prachtige kerk met 
muziek en duizenden boeken.
We zouden het haast vergeten, maar naast al die mooie contacten en het opbouwen en verstevigen van 
de onderlinge banden hebben we ondertussen ook nog geld binnen gehaald voor onze Koorkerkge-
meenschap. Op dit moment staat de teller op € 12.856,86 aan bruto-opbrengst. We hebben echter nog 
een stapel bijzondere boeken die we via een antiquaar of andere specialist te gelde willen maken. We 
hebben daarom goede hoop dat de uiteindelijke bruto-opbrengst de € 13.000 zal passeren.
Anderzijds ontkwamen we er niet aan om wat onkosten te maken en investeringen te doen. Bij dat 
laatste moet u bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een aantal rolcontainers voor het heen-en-
weer rijden van al die zware dozen met boeken. Al met al verwachten we dat de netto-opbrengst 
uiteindelijk rond de € 12.500 zal liggen. We hopen dit in een volgende Vierpas te kunnen vermelden. 
Vanwege al dat positieve nieuws is er van vele kanten gevraagd naar een vervolg. Daarover gaan we 
de komende maanden in kleiner comité van gedachten wisselen. Voorlopig eindigen we met een 
woord van dank aan het adres van Gerda & Hans, Trees, Maike, Berend, Rob, Addy, Thilly & Jean, Hes-
ter, Willy, Jorieke, Tom, Wim, Janny (L), Henny, Tjeerd, Henk (Kou), Till, Anita, Marijke, Leida & Henk, 
Jan, Eva, Tanja, Ernst, Lenie & Joop, Janny (B) en Tineke. Want één ding is de afgelopen maanden wel 
duidelijk geworden: zonder jullie niet-aflatende inspanning was dit nooit gelukt!    Peter van Keulen

Terugblik Keti Koti dialoogtafels Koorkerk
Op 1 juli 2020 is gevierd dat de ketenen van slavernij zijn verbroken. De erfenis vanuit ons gedeelde 
verleden dragen we echter nog altijd met ons mee of we nu zwart, wit of anders getint zijn. Daarover 
zijn in Zeeland zo’n 350 mensen de dialoog met elkaar aangegaan. Het thema van de Keti Koti dia-
loogtafel was dit jaar ‘gastvrijheid en burgermoed’. De deelnemers kwamen anders dan in eerdere 
jaren bijeen in kleine kring, veilig thuis. Vanuit de Koorkerkgemeenschap is door twee groepen deel 
genomen aan de Keti Koti dialoog. 
Omroep Zeeland publiceerde over de bijeenkomst bij Hans en Gerda Vreeke het volgende artikel:
350 Zeeuwen hebben gisteren hun Keti Koti-tas geopend en daarna thuis gegeten en gepraat. Zo ook 
het echtpaar Vreeke uit Middelburg. Gerda en Hans no-
digden vijf mensen van hun kerk uit om samen Keti Koti te 
vieren. Dat was voor hen allemaal de eerste keer.
“We gaan met elkaar in gesprek rond het thema gastvrij-
heid en burgermoed”, legt gastvrouw Gerda Vreeke uit. 
Dat zijn de thema’s waar het dit jaar over gaat bij Keti Koti; 
het Surinaamse feest om te vieren dat op 1 juli 1863 de 
slavernij werd afgeschaft door Nederland.
Aan tafel is ook traditioneel een extra plek gedekt voor de onverwachte gast, maar die bleef helaas 
leeg. Dat de groep alleen uit witte mensen bestaat, vinden de deelnemers ook jammer. De groep had 
graag naar de ervaringen willen luisteren van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen.
Dick de Vlieger hoopt vooral zijn bewustzijn over de gevolgen van de slavernij aan te kunnen scher-
pen. De slavernij werkt volgens hem nog steeds door in de omgang die mensen met elkaar hebben. 
Gastheer Hans Vreeke en zijn vrouw volgen tijdens de avond de gespreksonderwerpen en het pro-
gramma van het Keti Koti collectief. “We hebben het vooral over burgermoed.”
Het bijbehorende radio-interview is te beluisteren via de volgende link: 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120928/Vooral-samen-praten-tijdens-Keti-Koti-maaltijd
Meer informatie over de Keti Koti activiteiten die in Middelburg plaatsvonden staat op: 
http://www.ketikotitafel.nl/middelburg.html
Vindt u dit thema interessant? Wilt u zelf deelnemen aan een dialoog over diversiteit in onze samen-
leving? Overweeg dan (ook) deel te nemen aan de dialoogtafel van het ADBZ tijdens de vredesweek. 
Zie daarvoor het artikeltje over de Vredesweek 2020 elders in deze Vierpas of bezoek de sites: 
 www.adbzeeland.nl/dialoogtafel of www.vredesweekwalcheren.nl . José Baars

Even voorstellen
Sinds een aantal weken 
hangen er in de Koorkerk 
iconen die door mijn hand 
geschilderd of, in iconen-
taal, geschreven zijn. 
Mijn naam is Ivanka den 
Otter en zo’n 20 jaar ge-
leden ben ik op aanraden 
van een vriendin een cur-
sus icoon schilderen gaan 
volgen in Denekamp. Mijn 
liefde voor de iconen was 
geboren en vooral voor 
het zelf schilderen. Ik heb 
al een flink aantal cursus-
sen gedaan en eigenlijk 
raak je nooit echt uitge-
leerd. Hoe meer ik erover 
leer hoe meer ik merk wat 
voor een enorme wereld 
er achter zit. Met plezier 
stel ik mijn iconen tentoon. 
En soms geef ik ook wel 
eens een lezing over de 
voorgeschiedenis en het 
schilderen. Voor mij is het 
icoon schilderen sterk ver-
bonden met mijn geloof 
in God. Op deze manier 
verbind ik met de Ene en 
zijn mysterie en dat werkt 
voor mij erg helend. Een 
andere vriendin benoem-
de het icoon schilderen 
een goddelijke gave die 
ik heb gekregen.  En dat 
is het ook. Ik doe als mens 
wat ik kan en wat ik weet 
als ik schilder, maar als het 
icoon dan klaar is, is het 
voor mij duidelijk dat het 
God is die maakt dat het 
icoon gebruikt kan worden 
voor gebed. 
Ik hoop dat u geniet en 
mag blijven genieten van 
de aanwezigheid van de 
iconen, en wens u God’s 
zegen toe. Ivanka den Otter
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Taakgroep Diaconaat
Naast de gebruikelijke informatie over gehouden en nog te houden diaconale collectes 
vragen we in deze bijdrage uw aandacht voor onze lokale inzet, de vredesweek en een 
dringend verzoek van KiA.
Collectes
Op 9/8 is op verzoek van Kerk in Actie gecollecteerd voor de ondersteuning van de 
mensen in de stad Beiroet, die zo zwaar geleden hebben onder de explosie en  voor een 
gigantische wederopbouwopgave staan. De opbrengst was €  130,72. Een bijdrage kan 
nog overgemaakt worden op de nationale noodrekening van 11 maatschappelijke hulp-

organisaties (waaronder Kerk in Actie): NL08 INGB 555 tbv Beiroet. Op 16/8 was het jaarproject van de classis ‘Delta voor 
Delta Indonesië’ - steun voor straatkinderen, boeren en sterke vrouwen - het doel met als resultaat €  82,50. De algemene 
diaconale collecte op 2/8 bracht € 119,60 op. Graag herhalen we het rekeningnummer voor deze collectes: NL50 RABO 
0385 382871 tnv Diaconie PG Middelburg ovv ‘diaconale collecte KK’. Hartelijk dank weer voor uw bijdragen; speciaal ook 
aan degenen die dat vanuit huis giraal doen.
In september staan de volgende collectedoelen op het programma:
Op 6/9 vraagt Kerk in Actie aandacht voor een urgent, maar onderbelicht probleem in Oost-Afrika en Zuid-Azië. Naast 
het voortdurende gevecht tegen werkloosheid, ziekte en honger en ook het coronavirus, worden boeren in deze landen 
extra hard getroffen door verwoestende golven sprinkhanen. Complete oogsten worden opgevreten waardoor honger en 
armoede acuut levensbedreigend zijn. Met  de ‘Actie Sprinkhaan-verjaag de honger’ ondersteunt Kerk in Actie de boeren 
met waarschuwings- en afschrikkingssystemen en met noodvoedselhulp.
Op 20/9 wordt tijdens de vredesweekzondag gecollecteerd voor PAX (zie hierna).
En op 27/9 wordt de jaarlijkse collecte voor sociale minima op Walcheren gehouden. Eénoudergezinnen met een sociaal 
minimuminkomen (ongeveer € 250) ontvangen met Kerst een extraatje van ongeveer € 40. (zie ook hierna). Voor al deze 
collectes vragen wij uw bijzondere aandacht.
Sociale minima en kinderen
Sociale minima hebben het in onze welvaartssamenleving zwaar. Kinderen uit deze, vaak éénoudergezinnen, hebben het 
extra zwaar. Hoewel je ze structureel een betere toekomst zou willen bieden, kunnen we als kerken, aanvullend op de pu-
blieke ondersteuning, niet meer dan een extra verzetje bieden. Maar dat blijft wel belangrijk. De recent uitgevoerde actie 
vakantietassen voor deze kinderen werd, blijkens de vele positieve reacties bij de uitreiking, zeer gewaardeerd.
Als een vervolg daarop zullen Nieuwe Kerk en Koorkerk in november een Sinterklaasactie organiseren waarbij gemeente-
leden een chocoladeletter kunnen doneren. Meer daarover in oktober.
Vredesweek
Dit jaar herdachten we 75 jaar bevrijding van de naziterreur. En ook dat 75 jaar geleden 2 atoombommen op Hiroshima 
en Nagasaki vielen en in de loop van de tijd aan honderdduizenden mensen het leven kostte. Een dergelijke ellende lijkt 
anno nu ver weg voor ons. Maar onze wereld kent helaas nog vele brandhaarden en bloedige conflicten tussen en in 
staten, waar veel mensen, vooral vrouwen en kinderen, zwaar onder lijden.
En de ruim 14.000 kernwapens op onze aardbol - waaronder enkele Amerikaanse op onze luchtmachtbasis Volkel - vor-
men nog steeds een grote bedreiging. Onze Nederlandse regering weigert al decennia afstand te doen van elke betrok-
kenheid bij kernwapens en wil het VN-verdrag daarover maar niet ondertekenen. 
Kortom werk genoeg voor vredesorganisaties. Onze Nederlandse organisatie PAX (vh IKV-Pax Christi) is al tientallen jaren 
actief. Ze ondersteunt wereldwijd projecten waarin mensen die eerder elkaars vijanden waren verder werken aan een 
gezamenlijke vrediger toekomst. Ook in Nederland stimuleert ze ontmoetingen tussen mensen en groepen om elkaars 
verschillen naar afkomst, kleur, religie of positie te erkennen maar die ook te overstijgen met een gezamenlijke inzet voor 
onze samenleving. Ook blijft PAX onvermoeibaar ijveren en lobbyen voor een kernwapenvrije wereld.
De vredesweek, die jaarlijks georganiseerd wordt, heeft dit jaar een bij die inzet passend motto: “Vrede verbindt verschil”.
Niet door PAX georganiseerd maar wel passend bij het thema van de vredesweek zijn de Keti Koti dialoogtafels, die op 1/7 
plaatsvonden en waaraan in Middelburg door twee groepen van de Koorkerk is deelgenomen. Zie elders in deze Vierpas.
Voor concrete aciviteiten in het kader van de vredesweek verwijzen we naar www.vredesweekwalcheren.nl . Zie ook 
elders in deze Vierpas. De collecte op de vredeszondag 20/9 is bestemd voor het vele, gevarieerde werk van PAX.
Voor thuisblijvers: het rek.nr. is NL03 TRIO 030 5150 00 tnv PAX, den Haag.
Kerk in Actie zoekt collectanten
Naast de hiervoor vermelde aandacht voor Beiroet en de actie tegen sprinkhanen vraagt Kerk in Actie dringend om col-
lectanten voor de 1ste huis-aan-huis collecte die ze gaat organiseren.
Van 29/11 t/m 5/12 zal gecollecteerd worden voor en onder het motto ‘Geef licht: een beter leven voor vluchtelingenkin-
deren in Griekenland’.  Duizenden kinderen zitten al jaren in overvolle Griekse vluchtelingenkampen. In natte tenten, met 
onvoldoende sanitair en te weinig voedsel moeten ze de komende winter in.  Met voedsel, kleding, droge materialen, 
onderwijs en zo mogelijk een betere plek wil Kerk in Actie hen ondersteunen.
Er zijn veel collectanten nodig om van deze deur tot deur actie een succes te maken.
U kunt zich opgeven per mail collecte@kerkinactie.nl waarna contact met u wordt opgenomen.

Namens de taakgroep diaconaat, 
Jan Janse. Tel. 0118-851332 / 06-17334769 janjansezeeland@gmail.com 



C o l o f o n
De kerkenraad is verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
Vierpas.
Predikant:
Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
e: ineke.defeijter@home.nl
Scriba:   Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733
e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl
RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
e. boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
e. vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 0118-629300
e: jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v 
VVHM wijkkas Koorkerkge-
meenschap , Serooskerke W
VVHM:  NL81 INGB 0000 148233  
t.n.v VVHM 
RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
“Love  always”
Deze keer zou er iemand in de groep zitten die extra aandacht kon 
vragen. Ik keek naar de deelnemerslijst, 12 veteranen uit de tweede 
wereldoorlog, de meesten met hun vrouw of een familielid. Allen 
kwamen uit de VS en waren destijds bij de grote landing in Nor-
mandië in ‘44. Nu zestig jaar later zou dat groots gevierd worden 
o.a. op Omaha Beach. Ze waren 80 jaar of ouder maar nog goed ter 
been om deze reis te maken.Na aankomst in Londen reisden we per 
bus naar Leicester, de eerste huldiging. Vandaar naar Portsmouth 
voor de overtocht naar Cherbourg in Normandië. Daar werden we 
verwacht in het dorpje St Mère Eglise. We logeerden bij mensen thuis, speciale gastadres-
sen die ik 2 maanden ervoor had bezocht. Hotels in de wijde omgeving waren vol.
Lynn H. zat in de groep met zijn schoonzoon. In ‘44 was hij via Italië en Frankrijk naar Neder-
land gekomen. Daarna ook nog een aantal weken in Berlijn.  Deze reis was een grote wens 
van hem, hij wist dat hij niet lang meer zou leven. Daar merkte je overigens niets van. Hij 
was opgewekt en zeer betrokken. Wel was hij door zijn medicijnen vaak te moe om overal 
aan deel te nemen. Gelukkig kon ik een rolstoel regelen. En ik hield hem extra in de gaten.
Helaas kon ik niet alles voorzien. Op weg naar de boot wordt Lynn ziek en daardoor komen 
we maar net op tijd. Eigenlijk is de boot klaar voor vertrek maar ik zwaai met 30 paspoorten 
en zeg tegen de douane dat deze veteranen uit ‘44 echt op tijd moeten zijn voor de grote 
festiviteiten aan de overkant. Dat doet wonderen. Geen controle, we mogen zo aan boord. 
Wat een opluchting! Voor Lynn regel ik een hut om te liggen.
De volgende dagen begint hij steeds meer te vertellen over zijn leven, zijn werk, zijn gezin. 
En spaarzaam over de oorlog… en over de liefde.  Over Gisela, het meisje in Berlijn waar hij 
zo verliefd op was. Hoe ze in de bruidsjurk van haar moeder de trap afkwam….hoe onmo-
gelijk het was.
Of ik wel voorzichtig ben, want de echte grote liefde komt maar één keer langs in je leven.
Intussen zijn er de huldigingen, ontvangsten en diners. Iedereen geniet van alle bewonde-
ring en dank waarmee ze worden overladen.
Alvorens ze na tien dagen terug gaan naar huis zijn we een nacht in Parijs. D.w.z. in een 
hotel dichtbij het vliegveld. Nee hij was nog nooit in Parijs geweest. Of ik niet iets kan uit-
zoeken, iets speciaals voor die laatste avond. Hij wil me zo graag bedanken voor alles. Wat 
te doen? Het is al vijf uur en Parijs is zo groot. En wat is bijzonder …? Dan flitst het door mijn 
hoofd: Le Moulin Rouge.
Ik schrik van de prijs. Het maakt hem niets uit, we gaan! Even later stap ik met mijn mooie 
jurk en hoge hakken in een grote witte slee, de taxi ! Met Lynn en zijn schoonzoon. Er is veel 
verkeer en ik ben bang of wij het halen. Maar het lukt. De taxi zet ons voor de ingang af. 
In mijn beste Frans leg ik uit wie wij zijn en dat deze veteraan de beste plaats verdient. Die 
krijgen we. Eerste rij, diner-dansant en de show. Dan vertelt Lynn dat hij altijd zo van dansen 
hield; “kom zeg ik we proberen het gewoon. Ik houd je vast.” Nee, hij hield mij vast en we 
dansten, dansten de sterren van de hemel. De show daarna was eveneens adembenemend.
Eenmaal thuis hoorde ik dat het snel slechter met hem ging. Van zijn dochter kreeg ik na zijn 
overlijden een lange brief. Ze schreef me hoe haar vader veel over mij had verteld en dat 
ons contact hem zo goed had gedaan. Namens hem stuurde ze ‘love always’ .
Graag geef ik de pen voor “wat je zo lief is” over aan Gert Kooijman.   Marijke Kluijtmans

Planning Vierpas ‘seizoen’ 2020/2021
maand         kopij ingeleverd         verschijningsdatum
Oktober 2020 18-9-2020 27-9-2020
November 2020 23-10-2020 1-11-2020
December 2020 20-11-2020 29-11-2020
Januari 2021 18-12-2020 27-12-2020
Februari 2021 22-1-2021 31-1-2021
Maart 2021 19-2-2021 28-2-2021
April 2021 19-3-2021 28-3-2021
Mei 2021 16-4-2021 25-4-2021
Juni 2021 21-5-2021 30-5-2021
Juli/augustus 2021 18-6-2021 27-6-2021
Adrie le Clercq, redacteur Vierpas


